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Bonifatiusdag
Zondag 1 juni 2025

Pelgrims  
van Hoop   

Misdienaars nemen deel aan de viering. Muzikale 
ondersteuning in de viering door Christelijk mannenkoor 
Pro Rege met o.a. Bonifatiusliederen en de 	
Jubeljaar hymne. 

Attentie:  Koffie/thee is vanaf 10.00 uur beschikbaar voor 
bezoekers. Tussen 12.00 uur en 13.00 uur is een gezamenlijke 
lunch in het park van de Bonifatiuskapel. Lunch met o.a. soep en 
belegde broodjes is desgewenst verkrijgbaar 
bij Catering Bite. Graag vooraf reserveren via 
de mail info@bite.frl of via QR-code: 
 
Tijdens het hele programma is er een 
interactief kinder- en jongerenplein voor  
de jeugd.

Na de Eucharistieviering is een informele nazit tot 16.30 uur in 
de Bonifatiuskapel en het Processiepark. Wandelaars worden 
desgewenst na de viering teruggebracht naar NS-station 
Feanwâlden. 

Colofon: Vormgeving & druk: Mediapalet Heerenveen
Fotografie: Marc de Jager, Marlies Bosch

- Pelgrimstocht
- Bonifatiusprocessie
- Eucharistieviering

Met: 	 Mgr. dr. L. Aerts,  
	 bisschop van Brugge 
	 Mgr. dr. C.F.M. van den Hout,  
	 bisschop van Roermond
	 Pater Dominicaan Augustinus Aerssens OP 
	 Christelijk Mannenkoor Pro Rege

H. Titus Brandsma 
Processiepark Bonifatiuskapel  



Welkom Pelgrims van Hoop  
in het Jubeljaar 2025! 
Graag nodig ik jullie en u allen uit om zondag 1 juni 2025 als Pelgrims van 
Hoop naar de Bonifatiusdag in Dokkum te komen.

Paus Franciscus nodigt alle katholieken in de wereldwijde kerk uit om in 
dit Jubeljaar in beweging te komen. Eind april-begin mei gaan we daarom 
vanuit Nederland met een groot aantal pelgrims naar Rome. Maar daarnaast 
houden we het in ons bisdom Groningen-Leeuwarden ook wat dichter bij huis 
en trekken we naar onze eigen bedevaartsplaats in Dokkum. We ontvangen 
jullie in het Bonifatiuspark waar weer tal van activiteiten plaatsvinden met als 
hoogtepunten de Processie vanaf de parochiekerk in het centrum van Dokkum 
naar de openluchtkapel,  waar we samen onder bisschoppelijke leiding de 
Eucharistie gaan vieren. 

Er zijn vele mogelijkheden om naar Dokkum te komen. Er is ook dit jaar een 
pelgrimswandeling waarbij u de dag al wandelend, biddend en mediterend 
kunt beginnen. Misschien een tip: kom als parochiegemeenschap met een bus 
op bedevaart naar Dokkum! 

Deze Pelgrimage van Hoop naar Dokkum is een ideale manier andere 
pelgrims en medeparochianen uit ons bisdom te ontmoeten, te genieten van 
het samenzijn in en rond het park, en elkaar geestelijk te versterken en te 
bemoedigen. In het bijzonder door het vieren van de Eucharistie met twee 
bisschoppen die we deze Bonifatiusdag als eregasten begroeten:  mgr. dr. Aerts 
van het bisdom Brugge in België, en onze oud-bisschop mgr. Van den Hout, 
nu bisschop van Roermond in Limburg. Ik heet hen van harte welkom op deze 
Bonifatiusdag!  Dat geldt ook voor onze gastspreker ’s morgens, de jonge pater 
Dominicaan Augustinus Aerssens OP uit Rotterdam. Hij vertelt over de jonge 
Italiaan Carlo Acutis, inspirator van vele jongeren, die in april dit jaar door de 
paus heilig wordt verklaard. 

Heel bijzonder nodig ik alle misdienaars uit om samen met een groep 
misdienaars uit het Duitse Fulda naar Dokkum te komen, mee te lopen in de 
processie en actief betrokken te zijn bij de Eucharistieviering. Johan Krijnsen 
zal jullie van harte begroeten en samen met de acolieten van Dokkum 
begeleiden op deze dag. Graag wel  je eigen misdienaarskleding meebrengen.  
Wij hopen velen van jullie te mogen begroeten!

Op bedevaart gaan naar Dokkum is treden in de voetsporen van de heilige 
Bonifatius en de heilige Titus Brandsma.  ‘Pelgrimerend’ in deze wereld hebben 
zij beiden ons geloof heel actief uitgedragen. Twee heiligen ook die leefden met 
Hoop en die - vol vertrouwen op God - wegbereiders en verkondigers waren van 
het Evangelie, de liefde van Jezus Christus delend met de mensen.

Ik  wens ons allen een prachtige maar bovenal 
inspirerende Bonifatiusdag toe. Graag tot ziens! 

Peter H.H. Wellen
Diocesaan administrator bisdom 
Groningen-Leeuwarden

Programma
Pelgrimswandeling

08.00 - 11.00 uur 	 Natuurrijke wandeltocht van ca. 14 km.  
Start om exact 8.00 uur bij de middeleeuwse Annakerk in 
Hantumhuizen, ten noorden van Dokkum. Pelgrimswandeling 
via Hantum en Hiaure naar de Bonifatiuskapel. 

09.00 uur		 Gezinswandeltocht 
		  (met kinderen) van ca. 8 km.  
Vanaf Hantum, de Tibetaans-Boeddhistische Stoepa,  
via Hiaure naar de Bonifatiuskapel. 

Attentie: Opgave voor deelname 
Pelgrimswandeling is uiterlijk 24 mei. 
Mailen naar: secretariaat@paxchristi.frl. 
Uw voorkeur van de wandeltocht aangeven. 
Aanmelding is ook mogelijk via QR-code:

Hantumhuizen is per fiets of auto bereikbaar, parkeren kan in het 
dorp bij de Annakerk. Na aflevering van passagiers adviseren wij 
chauffeurs de auto te parkeren in Dokkum bij de Bonifatiuskapel 
vanwaar zij naar de startplaats worden gebracht. Dit adviseren wij 
ook voor de Gezinswandeltocht. Vervoer vanaf de Bonifatiuskapel 
voor pelgrims is ’s ochtends vanaf 07.30 uur naar de startplaats in 
Hantumhuizen en vanaf 08.30 uur naar de startplaats bij Hantum. 

Pelgrims zonder eigen vervoer: Reis via het OV (=de trein) naar 
NS-station Feanwâlden. Als u bij opgave voor de pelgrimstocht dit 
aangeeft wordt u van Feanwâlden naar Hantumhuizen of Hantum 
gebracht. Na de eucharistieviering ’s middags kunnen wandelaars 
worden teruggebracht naar NS-station Feanwâlden.  

Bonifatiuskapel - Processie -
Eucharistieviering
11.15 uur		 Bonifatiuskapel: Gastlezing pater 
		  Dominicaan Augustinus Aerssens OP
‘Carlo Acutis, een jonge eigentijdse Italiaanse heilige in 2025’. 
 
13.30 uur 	 Processie door de binnenstad
Processie van de RK parochiekerk in de binnenstad naar de 
Bonifatiuskapel met relieken van H. Bonifatius en H. Titus 
Brandsma. Begeleid door Chr. Muziekvereniging Excelsior 
van Driesum/Wouterswoude. 

Attentie: 	Ook geschikt voor rolstoelgebruikers. Alle 
misdienaars uit het bisdom kunnen meelopen.  

14.00 uur	   	 Eucharistieviering in de 
		  Bonifatiuskapel 	
Hoofdcelebrant  	 mgr. dr. L. Aerts, bisschop van Brugge 
Concelebranten 	 mgr. dr. C.F.M. van den Hout,  
		  bisschop van Roermond
		  diocesaan-administrator P.H.H. Wellen 
		  algemeen gedelegeerde lic. drs.  
		  A. Bultsma, 
		  pastoor L.R. van der Wal, 
		  pater Augustinus Aerssens OP 
		  aanwezige priesters

Augustinus Aerssen OP


